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1989 yılında Gaziantep'te doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2011 yılında tamamladı. Aynı yıl itibarıyla 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tamamladı. Bu süreçte Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalında 2013 yılında başladığı yüksek lisans tezini 2015 yılında tamamladı. 2014 yılından bu yana Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışmaktadır. Araştırma konuları eğitim tarihi, eğitim bilimleri, eğitim politikaları tarihi, eğitimde modernleşme, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri alanlarını kapsayan Dr. 
Eyüp CÜCÜK'ün bu alanlarda ulusal-uluslararası ölçekte yayımlanmış çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü çalışmalarının yanı sıra araştırmacı olarak yer aldığı ulusal destekli projeleri bulunmaktadır. 
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TAKDİM 


Türk toplumunun geleceğe hazırlanması noktasında maarif olgusunun ne derece önemli olduğu artık herkesin malumu olan bir konu ve gerçeklik olarak temayüz etmiştir. İçtimai, iktisadi ve kültürel gelişmenin sağlanmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması elzem olan kültür hazinelerimizin bu uğurdaki yegâ- ne yolu her halde maariftir. Bu durum, içinde bulunduğumuz zaman diliminde böyle olmakla birlikte aslında tarihi sürecin her diliminde aynı öneme sahip bir konu olagelmiştir. Nitekim Osmanlı Devleti'nde büyük bir değişimin yaşandığı 
19. yüzyılın sonlarından itibaren dönemin matbuat hayatında da bu konuya ciddi bir şekilde yer verilmiş ve uzun süreden beri devletin içinden çıkmakta zorlandığı sorunların temel çözüm merkezinin maarif olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Tabiidir ki bu farkındalık devletin karşılaştığı sorunlara esaslı çözümler üretilmesi konusunda önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir. 


Tanzimat Dönemi ve sonrasında devam eden süreç boyunca ciddi anlamda hissedilir hale gelen bu olgu, günümüz eğitim öğretim hayatının sorunlarının çözümünde de gittikçe artan önemine bir örnek teşkil etmektedir. Hakikaten eğitim öğretim faaliyetlerinin devletin en önemli ve öncelikli konu ve yatırım alanlarından biri haline gelmesi ve gerek bürokrasinin gerekse günümüz matbuat âlemi- nin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmeleri bu önemin göstergelerindendir ve bir şekilde maarif üzerine çalışan akademisyenler için büyük bir mutluk kaynağıdır. 
Fakat unutulmaması gereken önemli hususlardan biri de tarih ilminin bu gelişme sürecindeki rolüdür. Zira tarih ilmi beşeriyetin ilk zamanlarından beri insanlığın tekâmülünde oluşturulan mirasın kaydı ve geleceğe aktarılması konusunda hayati ehemmiyeti haiz olagelmiştir. Bu minvalde maarif tarihimizin gelişim safhalarının ilmi bir usul ile değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 


1857 yılında kurulmuş olan Maarif-i Umumiye Nezareti, Osmanlı maarifinde 
kurumsallaşma adına önemli bir adımdır. 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi eğitim öğretim hayatının düzenlenmesi konusunda mühim bir gelişmedir. Maarifte meydana gelen bu gelişmeler devrin önemli şahsiyetlerinin elinde şekillenmiştir. İşte bu şahsiyetlerden biri de Ahmed Kemal Paşadır. 
Esasen bir doktora tezi çalışmasının sonucu olarak hayat bulan bu eser, Tanzimat Dönemi'nde maarif hayatının modernleşmesinde önemli bir figür olan Ahmed Kemal Paşa odağında yapılan kapsamlı bir araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu eserde maarif alanındaki Osmanlı arşiv evrakının devre ışık tutan ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen belgelerinin kullanılmış olması çalışmaya ayrı bir ehemmiyet ve değer katmaktadır. Bilimsel esaslı bir biyografisinin sunulması ve bir devlet adamı olarak icra ettiği görevlerin ortaya konulmasının yanında Ahmed Kemal Paşa'nın başta modern rüştiye mekteplerinin kuruluşu, Darülmualliminin 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açılışı ve Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin hazırlanışı konusundaki katkıları ile Maarif Nazırlığı dönemlerindeki diğer faaliyetlerinin ortaya konulması Tanzimat Dönemi maarif modernleşmesi sürecinin anlaşılması bakımından oldukça önemlidir. 


Söz konusu dönemin anlaşılmasında maarif nazırlarının ilmi ve entelektüel profillerinin analiz edilmesi bilhassa üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Zira devrin genel görünümünün yanında politika üretici maarif bürokrasisinin zihin dünyaları ve şahsi özellikleri de sürecin anlaşılması açısından bir o kadar etkilidir. Dolayısıyla bu çalışmada olduğu gibi Osmanlı Maarif Nazırlarının müstakil araştırmalarla irdelenmesi maarif tarihimiz adına ehemmiyetli ve kayda değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Osmanlı arşivindeki maarif evrakında sıklıkla dile getirilen #akdimü'/-ehemm ale'İ-mühim ilkesinin bir numunesi olarak görülen bu eser alandaki ciddi bir boşluğu doldurmaktadır. Maarif hayatımızın her konusu mühimdir ve ilmi bir bakışla değerlendirilmeye muhtaçtır. Ancak maarif hayatına yön veren önemli şahsiyetlerin üzerinden maarif tarihinin değerlendirilmesi, öncelenmesi gereken bir husus olmalıdır. Bu alanda meşhur eğitimci ve maarif nazırları hakkında çalışmalar yapılmış olmasına rağmen devrin en önemli şahsiyetlerinden Ahmed Kemal Paşa ve eğitim politikaları bağlamında ciddi bir çalışmanın yapılmamış olması Ahmed Kemal Paşa'ya bir haksızlık olarak addedilebilir. Fakat ne mutlu ki elinizdeki bu eser, günden güne yükselen bir binaya benzeyen maarif araştırmaları için bir kilit taşının daha makamına yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu öncelikler dikkate alınarak geniş bir araştırma sahasından toplanan birinci elden kaynaklar ve tetkik eserlerin incelenmesi ve uzun süreli bir emekle Dr. Eyüp CÜCÜK tarafından hazırlanan bu kitap maarif tarihimizdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmanın ilerde yapılacak maarif tarihi çalışmaları için bir örnek olması temennisiyle genç araştırmacıyı tebrik ederim. 


Doç. Dr. Ayhan DOĞAN 


ÖN SÖZ 

Tarihin yalnızca konusu geçmişle ilgili olup bugünümüz için kıymetli bir tecrübe yarınımız içinse yol gösterici bir ufuk niteliği taşır. Osmanlı Devleti'nde eğitimin modernleşmesi sürecinde kritik rol oynamış figürlerin biyografilerini incelemek ve onların, yaşadıkları dönemdeki eğitim ve kültür hayatına katkılarını kapsamlı bir şekilde araştırmak eğitim tarihi alanının öncelikli bir konusudur. Bu mesuliyetle yaklaşıldığı takdirde eğitimde modernleşmeyi anlamlandırabilmek ve etkileri bugü- ne kadar süren bu bağlamdaki çıktıları gelişimsel ve bütüncül bir bakışla değerlendirebilmek mümkün olabilir. Böylelikle aslında geçmişe değil geleceğe hizmet etmiş oluruz. Bu anlayışla gerçekleştirmiş olduğum doktora tezi araştırmamın bir ürünü olarak ortaya çıkan bu kitap, reformist ve öncü çalışmalarıyla Tanzimat Dönemi Osmanlı eğitim modernleşmesinin başkahramanlarından biri olan Ahmed Kemal Paşa'yı konu almaktadır. Bu çerçevede Kemal Paşa'nın farklı profil alanlarındaki biyografik portresi incelenmiş ve onun eğitimci bir aydın-bürokrat kimliğiyle Osmanlı eğitim modernleşmesine katkısı kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. 


Elinizdeki kitabın giriş kısmında konuyla ilgili genel bilgilere yer verilerek araştırmada ele alınan temel sorunsal üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte araştırmanın amacı ve önemi, odaklandığı sorular, kapsam ve sınırlıkları genel hatlarıyla ifade edilmiş olup ayrıntıya girilmemiştir. Bu hususların yanı sıra araştırmanın nasıl bir yöntem dâhilinde kurgulanıp gerçekleştirildiği, araştırmanın modeli, veri toplama aracı ve süreci, verilerin analizi gibi konulara dair tüm detaylara Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamış olduğum doktora tezimden ulaşmak mümkündür. 


Kitabın birinci bölümünde tarihsel bir figür olarak Ahmed Kemal Paşa'yı her yönüyle tanıtmayı amaçlayan bilimsel bir biyografi oluşturularak sunulmuştur. Bu bölümde Ahmed Kemal'in yurt içi ve yurt dışında görevlendirildiği memuriyetler, devlet hizmetinde elde ettiği başarı ve başarısızlıklar, kendisine tevcih buyrulan ödül ve nişanlar, kişisel beceri ve donanımı, âlim, edip ve şair yönü ile kısıtlı bilgi bulunan özel hayatı ve yakınlarına dair bilgiler yer almaktadır. Doğumundan ölümüne kadar Ahmed Kemal'in şahsıyla ilgili ulaşılabilen bilgilerin sunumunda -biyografi araştırmalarının bir gereği olarak- kronolojik bir sıra takip edilmiş olmakla birlikte bütünsel anlamı daha derli toplu bir biçimde ortaya koymak maksadıyla gerekli görülen kısımlarda tematik sınıflandırmaya da gidilmiştir. 


Kitabın ikinci bölümünde araştırmanın odak noktası olan Ahmed Kemal Paşa ve Osmanlı eğitim modernleşmesine katkıları bilhassa öne çıkarılarak onun ekseninde bir literatür incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bir diğer deyişle ilgili literatürde çokça işlenen ve bilenen bir konu olan Tanzimat Dönemi Osmanlı eğitim modernleşmesi, bu bölümde Kemal Paşa bağlamında farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfedilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu bölümün amacı literatürde bilinen konuların olduğu gibi nakledilmesi değil; Kemal Paşa'nın Tanzimat Dönemi eğitim modernleşmesindeki rolünü ve bürokrasideki yerini tartışarak değerlendirmektir. Belirtilen amaca uygun olarak oluşturulan bu bölüm aynı zamanda kitabın birinci ve üçüncü bölümlerini birbirine bağlayan bir köprü vazifesi de görmektedir. Birinci bölümde Kemal Paşa'nın biyografisi, üçüncü bölümde eğitim politika ve uygulamaları sunulmuştur. Bu bölümde ise daha önce biyografisi sunulan Kemal Paşanın Tanzimat Dönemi eğitim modernleşmesindeki yeri ve konumu birtakım ana etmenler ve muhtelif değişkenler çerçevesinde tartışılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 


Üçüncü bölümde Ahmed Kemal Paşa'nın maarifle ilgili üst düzey görevler sürdürdüğü Tanzimat Dönemi'nde bizzat kendisinin bir icraatı olarak veya yöneticiliğini yaptığı kurum bünyesinde geliştirilen eğitim politika ve uygulamalarına yer verilmiştir. Doğrudan kendisinin etkisiyle vücut bulan faaliyetler özellikle belirtilmiş olup bunun yanı sıra eğitime ilişkin yöneticilik dönemini kapsayan fakat kendisinin ne derece dahli olduğu bilinmeyen faaliyet ve konulara da gerekli açıklamalar yapılmak suretiyle yer verilmiştir. 


Dördüncü bölümde Ahmed Kemal Paşa'nın maarifle ilgili üst düzey yönetici vasfıyla görevde bulunduğu dönemlerde ortaya konulan eğitim politika ve uygulamalarının analizi yer almaktadır. Bir önceki bölümde detaylı bir şekilde ortaya konulan politikalara ilişkin içerik analizi yöntemiyle yapılan analizler neticesinde elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. 


Kitabın sonuç kısmında ise Kemal Paşayı merkeze almak suretiyle Tanzimat Dönemi Osmanlı eğitim modermleşmesini mercek altına alan bu araştırma neticesinde ulaşılan sonuçlar tartışılarak değerlendirilmiştir. Birincil kaynakları temel almak suretiyle ele aldığı konuya ilişkin orijinal bilgiler sunmayı ve özgün bir yorum getirmeyi amaçlayan bu kitabın tüm bölümlerinde olduğu gibi sonuç kısmında da eklektik bir bakış açısıyla hareket edilmiştir. Böylelikle Ahmed Kemal Paşa ve Tanzimat Dönemi Osmanlı eğitim modernleşmesini anlamak adına yapılan / yapılacak olan araştırmalara yeni fikir ve teorilerle mütevazı bir katkı sunma çabası içerisinde olunmuştur. Kitabın başta eğitim bilimleri ve tarih bölümlerindeki lisans-lisansüstü öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar olmak üzere Türk eğitim tarihi, Osmanlı eğitim modernleşmesi ve eğitim politikaları tarihine ilgi duyan tüm okurlara naçizane bir fayda sağlaması ümidiyle... 


Dr. Eyüp CÜCÜK 
Aralık 2020 — Gaziantep 


TEŞEKKÜR 


Bu araştırmanın fikirsel temelleri ve arakaplan hazırlıkları eğitim tarihi alanında kendimi geliştirme ve uzmanlaşma yolculuğumda ilk ürünleri ortaya koymaya başladığım 2015 yılına kadar geri götürülebilir. Araştırma konusunun bir düşünce olarak kurulup geliştiği günlerden bir doktora tezi olarak vücut bulduğu ve nihayetinde bir kitap hüviyetiyle yayımlandığı bu zamana kadar geçen sürede pek çok kişinin doğrudan ve dolaylı olarak desteğini gördüğümü ve onlara müteşekkir olduğumu belirtirim. 


Bununla birlikte ilk aşamadan son noktaya kadar sunmuş olduğu katkılarla bu araştırmanın var olmasını sağlayan ve desteği, öngörüsü, yol göstericiliği sayesinde bilgi, beceri ve donanımımı artırıp geliştirebilme hevesimi her daim körükleyen değerli danışmanım-hocam Doç. Dr. Ayhan DOĞAN'a gönülden teşekkürlerimi sunarım. 


Araştırma sürecinin her aşamasında desteklerini gördüğüm kıymetli hocalarım Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM ve Doç. Dr. Betül BALKAR çok teşekkür ederim. Özellikle Mehmet Ali Hocamın eğitim tarihi alan uzmanlığı ve Betül Hocamın eğitim yönetimi alan uzmanlığıyla sunmuş oldukları destek ve yönlendirmeler eğitim tarihi alanındaki bu araştırmanın disiplinlerarası bir hüviyet kazanmasında etkili olmuştur. Öte yandan pek çok konuda bilgi ve deneyimlerine başvurduğum değerli hocalarım Prof. Dr. Fatih DEMİREL ve Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ ye şükranlarımı sunarım. Ayrıca akademik hayatın hiç bitmeyen sorunlarında bana destek olarak önümü açan ve kitabın yayım sürecinde de desteklerini gördüğüm sayın hocam Prof. Dr. Yavuz SAKA'ya teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Evrensel kültürün anlaşılmasında en önemli boyutlardan biri olan eğitim alanında gerçekleştirilen kuramsal çalışmalar ve uygulamalar, ancak tarihi bir perspektif içinde düşünülüp incelendiğinde gerçekçi ve objektif olarak değerlendirilebilir. Tarihin belirli dönemlerindeki karar ve uygulamalar, öncüllerinden etkilendiği gibi artçılları için de önemli bir etki değeri taşımaktadır. Bu noktada tarih bilimi dairesinde yapılan eğitim olgusuna ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar, günümüz eğitim sistemindeki kuram ve uygulamaları daha doğru anlayıp değerlendirmek, geçmişten dersler çıkararak günümüze pratikte faydalanılabilir tecrübe birikimi sağlamak, geçmiş deneyimlerin bilinip analiz edilmesi yoluyla politika üreticilerine ve uygulayıcılarına makul öneriler sunmak gibi çok önemli bir misyonu hüviyetinde barındırmaktadır. Bu doğrultuda, bir ülkenin tarihsel süreçteki eğitim politika ve uygulamalarının özellikle eğitim sisteminden birinci derecede sorumlu kişiler bağlamında mercek altına alınması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ve özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren görülen yenilik hareketleri, 1839 yılına gelindiğinde tüm devlet sisteminin topyekün ve radikal bir değişim ve dönüşüme tabi tutulması şeklinde tezahür eden yeni bir döneme kapı aralamıştır. Başka bir ifadeyle belirli alanlara özgü örnek uygulamalarla daha önce ortaya çıktığı görülen Batı temelli modernleşme paradigmasının tam teşekküllü bir devlet politikasına dönüşmesi 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ve sonrasında gerçekleştirilen bu doğrultudaki uygulamalarla vuku bulmuştur. O dönemden bügünlere gelinceye kadarki süreçte görev yapmış maarif nazırlarının (eğitim bakanlarının) eğitimci, yönetici ve bürokrat kişiliklerinin çeşitli açılardan ele alınarak nazırlık (bakanlık) yaptığı dönemdeki politika ve uygulamalarının incelenmesi, Türk eğitim sistemi, politikaları ve yönetimi geçmişimizin resmini ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle eğitim deneyimlerimizden faydalanarak ileriye yönelik eğitim süreçlerinin daha etkili ve kapsamlı bir biçimde yapılandırılmasına tarihsel tecrübe niteliğinde katkı sağlanabilecektir. Gelgelelim konuyla ilgili literatür incelendiğinde Ahmed Cevdet Paşa!, Mehmed Esad Safvet Paşa?, Mehmet Tahir Münif Paşa3, İbrahim Ed- 


I O Mustafa Gündüz, Eğitimci Yönüyle Ahmed Cevdet Paşa (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2012); Erdem Oklay, “Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme”, Tarih İncelemeleri Dergisi 29/1 (2014), 233-251; Richard L. Chambers, “The Education of a Nineteenth-Century Ottoman Alim, Ahmed Cevdet Paşa”, Mmternational Journal of Middle East Studies 4/4 (1973), 440-464. 

2 Pelin İskender, Mehmed Esad Safvet Paşa (1814-1883/H. 1230-1301) (Samsun: Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1999). 

3 — Ali Budak, Batılılaşma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını: Münif Paşa (İstanbul: 
Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2012); İsmail Doğan, Tanzimat'ın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali 


1. BÖLÜM 


AHMED KEMAL PAŞA'NIN BİYOGRAFİSİ 


1.1. Kişisel Özellikleri: Doğum Yeri ve Nesebi 


Ahmed Kemal Paşa, 1808/1809 (H. 1223) yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir!, Sultan kethüdalarından olan babası, El-hac Seyyid İbrahim Ağa olarak bilinmektedir. Kemal Paşa, “Kıldı Seyyid Hacı İbrahim Ağa azm-i beka” diyerek babasının 1847-1848 (H. 1264) yılındaki ölümü üzerine tarih düşmüştür?. Anne ve babası hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. 


Babası gibi Ahmed Kemal de “seyyidlik” unvanını kullanmıştır. Kemal Paşa'nın mührünü taşıyan çok sayıda arşiv belgesi arasından tespit edilebildiği kadarıyla, “Es-seyyid Ahmed Kemal” mührünü taşıyan ilk belge 24 Haziran 1856 
tarihlidir. Bu belge, Kemal Paşa'nın Berlin Ortaelçiliği görevinde bulunduğu vakitlerde, bazı hususları merkeze bildirmek üzere Hariciye Nezaretine göndermiş olduğu bir yazıyı içermektedir?. 1856 öncesi resmi görevlerinde “Kemal” mührünü kullanan Ahmed Kemal'in, bu tarihten sonraki kimi belgelerde seyyid unvanını kullanarak “soyunun saygınlığının vermiş olduğu onuru” görünür kılmak istediği düşünülmektedir. Öyle ki dönemin saygınlık anlayışının bir gereği olarak özellikle üst düzey bürokratların neseplerinden güç alarak prestijlerini artırma ve koruma tavrı göstermeleri bilinen bir gerçektir. 


1.2. Eğitimsel Profili: Öğrenim Hayatı 


Ahmed Kemal'in çocukluk yılları Osmanlı Devleti'nin muhatap olduğu pek çok iç ve dış sorunların yanı sıra çalkantılı bir değişim dönüşüm süreci geçirdiği bir döneme rastlar. İlköğrenimini özel hocalardan ilim tahsil etmek suretiyle tamamladığı bilinen Ahmed Kemal modernleşmeye geçiş sürecinde Osmanlı İstanbulu'nda dünyaya gelen diğer tüm bireylerin yaşadığı gibi gelenek ile modernitenin karmaşık zemininde bir eğitim hayatı sürmüştür. Tam olarak nasıl ve ne Iı o Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, (Birinci Def'a Olarak Tertib Edilmiştir), (İstanbul: Matbaa-i Amire, Darülhilafetülâliye, H. 1316 / M. 1898-1899), 34. Maarif Nezareti 

tarafından yayımlanan istatistik yıllıkları olarak bilinen bu kaynak, araştırmanın bundan sonraki dipnotlarında kısaltılarak “Maarif Salnamesi” olarak gösterilmiştir. 


2 İnal, Son Asır Türk Şairleri, 1/1150. 
3 BOA. İrade Dahiliye (İ.DH.)J 132/ 6800, 1-1. (H. 20 Şevval 1272 / M. 24 Haziran 1856). 


2. BÖLÜM 


OSMANLI DEVLETİ'NDE EĞİTİMDE 
MODERNLEŞME VE AHMED KEMAL PAŞA 


Ahmed Kemal Paşanın çeşitli profil özelliklerinden hareketle biyografisini oluşturmayı hedefleyen bu araştırma, aynı zamanda onun Tanzimat Dönemi eğitim politika ve uygulamalarına katkısını da ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Tanzimat ile birlikte yeni bir çehre kazanan Osmanlı maarif modernleşmesi sürecindeki Kemal Paşa'nın katkılarını dönemin paradigmatik dönüşümü ile kurum ve sistem bazındaki önemli gelişmelerinden, Sultan'ın yeniliklere karşı tutumundan, politikaların belirlenmesinde başaktör olarak Tanzimat bürokrasisinde söz sahibi sadrazam ve paşaların güçlü etkisinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 
Bu bakış açısından hareketle kitabın bu bölümünde, Osmanlı Devleti'nde eğitimde modernleşme süreci, belirtilen hususlar odağında ele alınmıştır. Bu bağlamda Osmanlı eğitim modernleşmesinin itici güçleri ve temel dinamikleri tartışılmış; söz konusu sürecin tarihsel evreleri dönüm noktası sayılan olaylarla birlikte işlenmiştir. Osmanlı Tanzimat bürokrasisinin ve modernleşmenin sağlayıcı unsurları olarak birtakım önemli devlet adamlarının bu sürece etkisi ele alınmıştır. Tüm bu etkenler çerçevesinde hayat bulan Tanzimat Dönemi eğitim politika ve uygulamaları ana hatlarıyla ifade edilmiştir. 


2.1. Eğitimde Modernleşmenin Nedenleri ve Temel Dinamikleri 


Kuşkusuz bir ülkenin eğitim politikalarını sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarda etkileşimde bulunduğu ülkelerin eğitim politikalarından bağımsız olarak analiz etmek, politikaların ve altında yatan paradigmaların doğru analizini engelleyecektir. Bu doğrultuda pek çok devlet adamının yanı sıra Ahmed Kemal Paşa'nın da öncü katkılarıyla şekillenen Tanzimat Dönemi Osmanlı eğitim modernleşmesini inceleyip anlamaya çalışırken Osmanlı Devletinin Avrupa ülkeleriyle olan etkileşimlerini dikkate almak gerekir. Diğer bir ifadeyle bu konuda daha doğru, gerçekçi ve kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi için Osmanlı'nın çağdaşı olan ülkelerle arasındaki diplomatik ilişkilerin ve dönemin uluslararası konjonktürünün dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle 17-18. yüzyıllardaki Avrupa “aydınlanma”sıyla ortaya çıkan modernleşmenin küresel anlamda büyük bir yayılma hızı kazandığı 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde 


3. BÖLÜM 


AHMED KEMAL PAŞA'NIN EĞİTİM 
POLİTİKA VE UYGULAMALARI 


Kemal Paşa'nın biyografisinin sunulduğu kitabın birinci bölümünde kısaca 


ifade edilmiş olan maarif alanındaki memuriyetleri, bu bölümde detaylı bir bi- 


çimde ele alınarak değerlendirilmiştir. Söz konusu memuriyet görevleri şu şekilde 


sıralanabilir: 


e» o 1847-1854 arası Mekâtib-i Umumiye Muavinliği/Müdürlüğü/Nazırlığı, 

e o 1861-1862 arası (birinci kez) Maarif Nazırlığı, 

e o 1865-1867 arası (ikinci kez) Maarif Nazırlığı, 

e o 1868-1870 (birinci kez) Şura-yı Devlet Üyeliği (Maarif Dairesi Başkanlığı), 

. 1871-1872 arası (üçüncü kez) Maarif Nazırlığı, 

. 1872-1873 arası (dördüncü kez) Maarif Nazırlığı, 

. 1876-1876 arası (beşinci kez) Maarif Nazırlığı, 

e» o 1877-1878 arası (altıncı kez) Maarif Nazırlığı. 


Bu bölümde, Kemal Paşanın eğitim politika ve uygulamaları sunulmakla 


birlikte bunlar belirli ölçülerde yorum ve değerlendirmeye de tabi tutulmuştur. 


Bilimsel bir biyografide hem bilgilerin sunulması hem de yorumlanması aşama- 


larında bağlamsal koşulların göz ardı edilerek incelemeye alınan kişiye nesnel 


olmayan, gerçeğe aykırı ve/veya yanlış bir rol atfetmek asla kabul edilemeyecek 


bir durumdur!. Buradan hareketle, Padişah ve üst düzey devlet adamlarının et- 


kisiyle oluşan Tanzimat Dönemi'nin genel modernleşme panoramasında Kemal 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“...Biyografi yazımına dair ana temalardan biri de “bağlamda-içerikte biyografi” konusuna savunma getirme etrafında toplanıyor: Özne bireyin otonomisini bir illüzyon olarak yorumlayan herkes bireyin davranış ve hislerini aktif olduğu alanlar, kurgulanmasına yardımcı olduğu ağlar, etkilendiği, şekillendiği, hatta karar ve eylemlerine sebep olan sosyal arka planla ilişkilendirmekten geri duramaz. Tasvir edilen kişiler kendi kendilerinden ortaya çıktıkları şeklinde değil, eğitim gördükleri ya da yükseltildikleri sosyal grupların bir parçası olarak anlaşılmaktadırlar. Fakat tarihsel yaşamların incelenmesi ve eylem bağlamlarının yeniden kurgulanması, kuşakla ilgili deneyimler, ya da sosyal, kültürel, dini, etnik ve politik belirleyiciler sadece tarihsel biyografinin bir bileşeni ve önkoşulu değil, mümkün olan en iyi durumda amacıdır da...” Simone Lâssıg, “Modern Tarihte Biyografi-Biyografide Modern Tarihyazımı; çev. Canan Özkılıç, Otur Baştan Yaz Beni, haz. Abdülhamit Kırmızı (İstanbul: Küre Yayınları, 2013), 51. 


4 BÖLÜM 


AHMED KEMAL PAŞA'NIN EĞİTİM 
POLİTİKALARININ ANALİZİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 


Kitabın bu bölümünde Ahmed Kemal Paşa'nın maarifle ilgili üst düzey yö- 


netici vasfıyla görevde bulunduğu dönemlerde ortaya konulan eğitim politika ve 


uygulamalarının analizi yer almaktadır!. Yani bir önceki bölümde detaylı bir şe- 


kilde ortaya konulan politikalara ilişkin içerik analizi yöntemiyle yapılan analizler 


neticesinde elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. Analiz sürecinde eği- 


tim bilimleri ve eğitim yönetimi alanlarına ilişkin literatürün sunduğu yaklaşım ve 


perspektif çerçevesinde hazırlanan bir kod listesi kullanılmıştır?. Analiz sürecinin 


başında hazırlanan bu kod listesi dinamik bir özelliğe sahip olup analiz sürecinde 


ortaya çıkan yeni kodlarla sürekli geliştirilmiş, zenginleştirilmiştir. Kemal Paşa'nın 


1847-1878 yılları arasında yer alan yöneticilik görevlerinde Osmanlı eğitim politi- 


ka ve uygulamalarının söz konusu kod listesi üzerinden analizi neticesinde belirli 


1 


Kemal Paşa'nın eğitim politikalarına ilişkin temel olarak burada yer alan verileri kullanarak hazırladığımız bir çalışmamız kısa bir süre önce makale olarak yayımlanmıştır. Eyüp Cücük - Ayhan Doğan, “Osmanlı Devleti'nde Eğitimin Modernleşmesi Sürecinde Öncü Bir Şahsiyet: Ahmed Kemal Paşa'nın Eğitim Politika ve Uygulamaları (1847-1878)”, Kastamonu Eğitim Dergisi 28/6 (Kasım 2020), 2465-2483. 

Bu araştırmada kullanılan kod listesinin ilk hali, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince desteklenen “Tanzimat'tan Cumhuriyete (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış” isimli (şahsımın da araştırmacı olarak yer aldığı) kapsamlı araştırma projesi sürecinde hazırlanmıştır (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan DOĞAN, Proje No: E.E18.01, Başlama: 2018, Bitiş: Devam Ediyor). Bu araştırma kapsamında ise mevcut kodları revize etmek, kimilerini çıkarmak veya yeni kodlar eklemek suretiyle söz konusu liste güncellenip geliştirilmiştir. Bu araştırmaya hem söz konusu kavram listesinin hazırlanıp geliştirilmesi ile veri toplama ve analizi aşamalarında hem de elde edilen tarihsel bulguların farklı perspektiflerden yorumlanıp değerlendirilmesi aşamalarında eğitim yönetimi literatüründe yer alan çok sayıda çalışmadan istifade edilmiştir. Bunlardan bazıları için bkz. 
Bkz. Fazal Rızvı - Bob Lıngard, Küreselleşen Eğitim Politikası, çev. ed. Betül Balkar - Habib Özgan (Ankara: Pegem Akademi Yayınları 2016); Ahmet Aypay, Eğitim Politikası (Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2015); Nazife Karadağ - Betül Balkar, “Toplumsal Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Eğitim”, Trakya University Journal of Social Science, 17(1) (2015), 225- 239; Betül Balkar - Rabia Öztuzcu - Şahabettin Akşab, “Inferences on Turkish Education Policies in the Light of International Education Policy Studies Following the Compulsory Education Reform” Educational Considerations, 45/1 (2019), 1-23. 


SONUÇ: AHMED KEMAL PAŞA VE 
EĞİTİMDE MODERNLEŞME ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 


Osmanlı eğitim modernleşmesi sürecini ve atılımlarını bütüncül olarak değerlendirmek oldukça meşakkatli bir görevdir. Çünkü eğitim modernleşmesi süreci Ahmed Kemal Paşa dâhil olmak üzere herhangi bir özne özelinde değil öncelikli olarak küresel gelişmeler ve bağlamsal koşullar doğrultusunda ele alınmalıdır. 
Nitekim kapsamlı doktora çalışmasında Varel de özne-merkezli tarih yazımı ve özgücülük faktörlerinin Türk modernleşmesi literatüründe yaygın olarak gözlemlenen iki sorunlu bakış açısı olduğuna dikkat çekmektedir!. Bu doğrultuda gerek toplumun tarihsel gelişimini kişilerin veya grupların irade ve pratiklerine indirgemek gerekse Türkiye'nin benzersiz bir tarihsel gelişime sahip olduğu düşüncesinden hareketle Osmanlı'ya dair çözümlemelerin özgün ve yerli bir içerik taşıması gerektiği inancı birbiri ile ilişkili iki problematik olarak görülmektedir. Yazar buna karşın üç sacayaklı (tümel-tikel-tekil) bir açıklama modeli geliştirmiştir. 
Bu düşüncenin bir tezahürü olarak Türk modernleşmesi sırasıyla modern-öncesi toplumların modern toplumlara dönüşümü süreci (tümel), geç bir modernleşme deneyimi (tikel) ve Türkiyedeki siyasal öznelerin irade ve pratikleri (tekil) olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla Osmanlı eğitim modernleşmesi sürecini uluslararası konjonktür ve bölgesel düzeydeki sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklikten bagımsız olarak değerlendirmenin gerçekçi yargılara ulaşılmasını engelleyeceği iddia edilebilir. 


Osmanlı eğitim modernleşmesi sürecini değerlendirme konusunda karşımıza çıkan bir diğer güçlük sürecin oldukça kompleks ve girift bir yapıya sahip olduğu gerçeğidir. Bu doğrultuda herhangi bir açıdan güçlük arz eden bir faktör başka bir açıdan kolaylaştırıcı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu doğrultuda ilerleyen satırlarda da açıklanacağı üzere Osmanlı Devleti'nin çok kültürlü yapısı bir yandan modernleşme girişimleri için tehlike arz etmişken diğer yandan Avrupadaki baskılardan kaçan nitelikli bireylerin Osmanlı Devleti'ne sığınıp modernleşme girişimlerine katkı sağlamasını beraberinde getirmiştir. Osmanlı eğitim modernleşmesi sürecine yönelik bütüncül bir değerlendirmenin önündeki en büyük engellerden biri ise araştırmacının hayat felsefesinin, karakteristik özelliklerinin ve temel değerlerinin bilinçsiz bir şekilde araştırma sürecine sirayet etme ihtimalidir. 
Dolayısıyla böyle bir değerlendirmeye talip olan araştırmacının konu hakkında yeterli donanıma haiz olması yanında objektif ve çok yönlü bir perspektif sunması 


1 Anıl Varel, Osmanlı-Türkiye Modernleşme Tartışmalarında Yöntem Sorunsalı (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018). 
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